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We’ve	  got	  news!	  
Mede	  dankzij	  jullie	  hebben	  80	  ouders	  in	  Rwanda	  gebarentaal	  geleerd,	  hoe	  gaaf	  is	  

dat!!!	  Om	  meer	  specifiek	  te	  zijn:	  van	  18	  –	  22	  juni	  2018	  gaven	  acht	  dove	  trainers	  

de	  “Parental	  Awareness	  Workshop”	  (PAW).	  Deze	  workshop	  is	  ontwikkeld	  door	  

experts	  van	  “Kentalis	  International”	  in	  samenwerking	  met	  de	  “Rwanda	  National	  

Union	  of	  Deaf	  (RNUD)”.	  In	  deze	  workshop	  leerden	  de	  ouders	  meer	  over	  wat	  het	  

betekent	  om	  doof	  te	  zijn	  en	  kregen	  ze	  vaardigheden	  aangeleerd	  om	  met	  hun	  

dove	  kind(deren)	  te	  communiceren.	  

	  

	  
	  

De	  ouders	  waren	  erg	  onder	  de	  indruk	  van	  de	  (jonge)	  dove	  trainers—want	  wat	  

hadden	  zij	  al	  veel	  bereikt	  ondanks	  dat	  ze	  doof	  zijn.	  (Niet	  alleen	  de	  ouders	  waren	  

onder	  de	  indruk,	  wij	  ook.)	  Voor	  veel	  ouders	  was	  dit	  heel	  inspirerend	  en	  

motiverend	  om	  zich	  ook	  in	  te	  gaan	  zetten	  voor	  dove	  kinderen	  binnen	  hun	  

community.	  Hoe	  mooi	  is	  het	  als	  deze	  ouders	  andere	  ouders	  met	  jonge	  dove	  
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kind(eren)	  weer	  kunnen	  helpen	  om	  gebarentaal	  te	  leren?	  De	  workshop	  was	  niet	  

alleen	  inspirerend	  en	  leerzaam,	  maar	  maakte	  ook	  veel	  los.	  Zo	  waren	  er	  ouders	  

waarvan	  hun	  dove	  kind(eren)	  naar	  school	  gingen	  die	  huilden	  van	  frustratie	  dat	  

ze	  niet	  met	  hun	  kinderen	  konden	  communiceren	  als	  ze	  in	  de	  vakantie	  thuis	  

kwamen.	  Heel	  mooi	  dat	  ze	  nu	  vaardiger	  zijn	  in	  de	  communicatie	  met	  hun	  

kinderen,	  maar	  het	  geeft	  ook	  aan	  dat	  er	  nog	  veel	  te	  doen	  is.	  Na	  afloop	  is	  de	  

workshop	  geëvalueerd	  met	  alle	  betrokken	  partijen	  en	  is	  er	  gekeken	  naar	  

mogelijkheden	  om	  deze	  verder	  te	  implementeren.	  Het	  was	  in	  elk	  geval	  

ontroerend	  dat	  ouders	  na	  de	  workshop	  aangaven	  dat	  ze	  weer	  hoop	  hadden.	  

	  

Niet	  alleen	  de	  ouders	  waren	  dankbaar,	  de	  dove	  trainers	  ook.	  De	  “Fynn	  

Foundation”	  betaalde	  namelijk	  hun	  salaris.	  De	  trainers	  hebben	  een	  filmpje	  

gemaakt	  om	  ons	  te	  bedanken.	  Dit	  filmpje	  is	  terug	  te	  vinden	  op	  de	  website:	  

www.fynnfoundation.nl/nieuws	  

	  

Dit	  is	  Rianne	  met	  bijna	  alle	  community	  facilitators.	  Voor	  wie	  zich	  afvraagt	  wat	  het	  gebaar	  

betekent	  met	  duim,	  wijsvinger	  en	  pink	  omhoog:	  dat	  is	  het	  gebaar	  voor	  “I	  love	  you”.	  Mooi,	  hè?	  
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What’s	  next?	  
Eind	  augustus	  wordt	  de	  “Parental	  Awareness	  Workshop”	  ook	  gegeven	  in	  

Zambia—waarbij	  de	  “Fynn	  Foundation”	  wederom	  het	  salaris	  zal	  uitkeren	  aan	  de	  

dove	  trainers.	  Na	  afloop	  van	  de	  workshop	  en	  de	  evaluatie	  gaan	  we	  kijken	  hoe	  de	  

workshop	  verder	  uitgerold	  kan	  worden.	  
	   	   	   	   	   	   	   	  

Daarnaast	  zijn	  we	  aan	  het	  kijken	  op	  welke	  wijze	  we	  nog	  meer	  jonge	  dove	  

kinderen	  en	  hun	  families	  kunnen	  helpen.	  Een	  van	  de	  ideeën	  is	  om	  meer	  dove	  

kinderen	  naar	  school	  te	  kunnen	  laten	  gaan.	  Veel	  dove	  kinderen	  kunnen	  niet	  naar	  

de	  dovenschool	  omdat	  hun	  ouders	  dat	  zich	  niet	  kunnen	  veroorloven.	  We	  gaan	  

dan	  voor	  zoveel	  mogelijk	  kinderen	  proberen	  een	  persoonlijke	  sponsor	  te	  zoeken.	  

Ook	  willen	  we	  dan	  kijken	  in	  hoeverre	  de	  ouders	  via	  school	  (aanvullende)	  

workshops	  gebarentaal	  aangeboden	  kunnen	  krijgen.	  
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Dove	  kinderen	  in	  de	  schoolbanken,	  heel	  erg	  bijzonder	  in	  Rwanda	  (en	  in	  heel	  Afrika)—de	  meeste	  
dove	  kinderen	  gaan	  namelijk	  niet	  naar	  school.	  Deze	  kinderen	  hebben	  geluk	  dat	  ze	  naar	  het	  
“Nyabihu	  demonstration	  center	  for	  the	  deaf”	  kunnen.	  	  
	  

Kortom,	  de	  “Fynn	  Foundation”	  is	  begonnen	  met	  het	  realiseren	  van	  haar	  dromen.	  

Mochten	  jullie	  nog	  vragen	  hebben	  en/	  of	  willen	  helpen,	  mail	  ons	  	  

(rebecca@fynnfoundation.nl).	  

	  

Nogmaals	  heel	  erg	  bedankt	  voor	  jullie	  support	  en	  een	  heel	  fijne	  zomer(vakantie)	  

toegewenst!!!	  

	  


