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1	november	2020	

	

Nieuws	uit	Rwanda	

Wereldwijd	 heeft	 de	 COVID-19	 pandemie	 ingrijpende	 gevolgen,	 ook	 voor	 onze	

sponsorkinderen.	 In	Rwanda	werden	de	scholen	eveneens	 in	maart	gesloten,	maar	

daar	zijn	ze	nu	nog	steeds	dicht.	Thuisonderwijs	is	daar	heel	anders	dan	in	een	land	

als	Nederland,	zeker	voor	dove	kinderen.	Maar	wat	zijn	wij	 trots	op	“onze”	school;	

wat	een	inzet	om	hun	leerlingen	en	hun	families	te	helpen.	Zo	worden	de	leerlingen	

thuis	bezocht	en	krijgen	ze	daar	onderwijs.	De	“Nyabihu	Demonstration	School	 for	

the	Deaf”	hoopt	in	januari	haar	deuren	weer	te	openen.	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Hier	krijgt	Fred	thuisonderwijs	van	meester	Louis	 (directeur	van	de	“Nyabihu	Demonstration	School	
for	the	Deaf”).	
	

Door	 de	 COVID-19	 pandemie	 is	 de	 kloof	 tussen	 arm	 en	 rijk	 verder	 vergroot	 en	

daardoor	werd	al	gauw	duidelijk	dat	ook	de	families	van	onze	sponsorkinderen	het	

zwaar	hadden.	Niet	alleen	omdat	ze	moeilijker	inkomsten	konden	generen,	maar	ook	

omdat	 hun	 kinderen	 ineens	 volledig	 thuiszaten.	 Liberata,	 de	 moeder	 van	 ons	

sponsorkind	 Olivier,	 vertelde	 ons	 dat	 haar	 kinderen	 altijd	 eten	 kregen	 op	 school,	



	

	
	

2	

maar	dat	viel	nu	ook	weg.	Aanvankelijk	moesten	ze	zelfs	terug	naar	één	maaltijd	per	

dag,	waardoor	ze	elke	dag	met	honger	naar	bed	gingen.		

	

Gelukkig	 hebben	 we,	 in	 samenwerking	 met	 de	 school,	 alle	 families	 van	 onze	

sponsorkinderen	 kunnen	 voorzien	 van	 voedselpakketten.	 Het	 ontroerende	 verhaal	

van	Liberata	is	te	lezen	op	pagina	4	en	5.	Het	is	goed	om	daaraan	toe	te	voegen	dat	

Louis	vertelde	dat	de	verhalen	van	alle	ouders	vergelijkbaar	zijn	en	dat	de	 families	

geen	woorden	 konden	 vinden	om	aan	 te	 geven	hoe	dankbaar	 ze	waren	 en	dat	 er	

zelfs	 vreugdetranen	 waren.	 Ongelooflijk	 hoe	 we	 samen	 zoveel	 verschil	 kunnen	

maken!	We	willen	jullie	heel	erg	bedanken	voor	jullie	hulp,	daardoor	is	dit	mogelijk.	

	

	
Fred	had	altijd	zijn	uniform	aan	als	meester	Louis	langskwam,	wat	een	schatje!	Op	de	linker	foto	is	de	
vader	van	Manase	te	zien	met	een	nieuwe	voorraad	boodschappen.	
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En…	hoe	is	het	met	Fynn?	

Fynn	zit	nu	in	groep	3	en	dat	vindt	hij	heel	 leuk,	omdat	hij	

nu	echt	 leert	 lezen	&	schrijven.	Na	een	paar	weken	school	

kreeg	hij	 een	werkboekje	mee	naar	 huis	 en	 toen	we	daar	

doorheen	bladerden	kwamen	dit	tegen,	lief	hè?	

	

Verder	 hebben	 Fynn	 en	 zijn	 grote	 broer	 Mats	 tijdens	 de	

lockdown	 hun	 Duplo	 naar	 de	 Nyabihu	 school	 gestuurd,	 zodat	 hun	 dove	 vriendjes	

ermee	 kunnen	 spelen.	 De	 doos	 werd	 mooi	 versierd	 met	 zelfgetekende	 hartjes	 &	

cadeautjes.	

	
	

Heb	 je	 nog	 vragen	 of	 ideeën?	 Stuur	 een	mail	 naar	 rebecca@fynnfoundation.nl	 (=	

mama	van	Fynn)	
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                        Feeding my big family in the middle of a crisis 
 
 
Uwimana Liberata is the mother of our P2 student named Niyogisubizo Olivier, 
Liberata is a mother of 6 children including the hearing-impaired Olivier who attends 
Nyabihu School for the Deaf. She and her husband are farmers and that’s the only 
source of income that the family has got. When the first lockdown was imposed as a 
measure of curbing the spread of Covid-19 in Rwanda, Liberata’s family like every 
other in the country were supposed to stay at home, from then onwards there was little 
to nothing that could help this family get food, as a result, the family was forced to 
shift to having one meal per day. “ I really have trouble finding enough to feed my 
children even on the most normal of normal days, when my kids are away to school I 
really feel relieved although I miss them but at least I know that they will not go to 
bed hungry as they would be if they were here at home so, imagine having to feed the 
six of them in the middle of a lockdown, it was beyond anything that one can 
imagine, obviously local authorities tried to intervene and helped us with a few food 
items but as you can imagine we were so many that finding enough for everyone was 
impossible. Throughout the lockdown my children would always go to bed hungry, 
since markets, farming and every other means of our survival were heavily disrupted. 
The impact of this lockdown is still being felt and I must say that it will continue to be 
felt for a long time to come. Three weeks ago, I received a phone call from a person 
who works at Olivier’s school who told me that they had good news for us and it was 
indeed very good news, Olivier’s sponsor who pays absolutely everything related to 
his education had sent us food items which are not meant for Olivier only but also his 
siblings and all of us, I was absolutely buzzing because of the news since I will no 
longer have to spend sleepless nights wondering where my children’s next meal will 
come from for at least a few weeks. I thoroughly thank Olivier’s sponsor (Fynn 
Foundation) for helping us out with this invaluable support. I also thank them for not 
only helping him but also his siblings who heavily rely on school meals and now that 
all schools are closed many parents including myself are having a very hard time 
feeding our children during this very trying and unprecedented crisis caused by this 
devastating pandemic. To Olivier’s sponsor may God bless you for loving and caring 
for not only our deaf child but also his entire family and please let everyone who 
participated in this act of kindness know that we are eternally grateful for your 
kindness and Love”. Said Liberata the mother of Niyogisubizo Olivier after receiving 
the food donation sent by FYNN Foundation who sponsor his son’s education at 
Nyabihu Demonstration School for the Deaf.  
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Olivier's	mother	upon	receiving	her	family’s	food	items	donated	by	the	Fynn	Foundation 

	
	


