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27 oktober 2024 

 

We’ve got news! 

Het is veel te lang geleden dat we jullie een nieuwsbrief hebben gestuurd en dat 

terwijl er wel veel nieuws was! Dus bij dezen alsnog: 

 

Giften en donaties 

Dit jaar hebben we veel giften (= subsidies) en 

donaties mogen ontvangen. Ondermeer van de 

“Vrienden van Effatha”, “Koninklijke Kentalis” en 

van de “Haëlla Stichting”. Verder heeft Fynn samen 

met zijn nichtjes Milou & Marìn en een vriendin, 

Eva, de “Damloop by Night” (= 8 km) gerend om zo 

geld in te zamelen voor de “Fynn Foundation”. Heel 

lief en ook heel knap van ze! We zijn ongelooflijk 

dankbaar voor al het extra geld dat opgehaald is. Het geld is meteen ingezet voor het 

project “Help dove kinderen binnen hun familie #EveryChildAFamily”. 
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Het project “Help dove kinderen binnen hun familie #EveryChildAFamily” 

Dit jaar hebben we ons (net als afgelopen jaar) ingezet voor 17 dove kinderen en hun 

families in het Burera District in Rwanda. Deze families hebben allemaal een extra, 

verdiepende cursus gebarentaal gekregen. Ook zijn we gestart om op een aantal 

scholen de leerkrachten te ondersteunen en ze gebarentaal te leren zodat de dove 

kinderen in de buurt daar naar school kunnen. De leerkrachten waren heel 

enthousiast en betrokken. Gedurende het project ontstond het idee om de 

leerlingen in de klas ook gebarentaal te leren. Daar zijn we nu net mee begonnen en 

wat is het mooi om te zien hoe leuk de kinderen het vinden om gebarentaal te leren 

en hoe lief ze zijn voor hun dove klasgenootje! 😍 

 

 

Theogene & zijn familie leren nieuwe gebaren van Odette. 
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Pascasie leert nieuwe gebaren aan Darius (8 jaar oud) en zijn klas. 

 

 

Emerence (7 jaar oud) speelt in de pauze met haar horende klasgenootjes.  

 

Spelenderwijs gebarentaal leren met een kwartetspel 

Wat ook heel leuk is om te delen is dat Nelleke Dinnissen een kwartetspel heeft 

ontworpen om dove kinderen en hun families gebarentaal te leren. Dit idee kwam 

voort uit de counselingssessies van Stella op de “Mulago School for the Deaf” in 
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Oeganda. Het spel is heel goed ontvangen; mensen geven aan dat ze zo snel en op 

een leuke manier gebaren kunnen leren. 

 

Heel erg bedankt voor jullie support en we wensen jullie allemaal heel gezellige & 

knusse wintermaanden toe! 

 

Liefs, 

 

Fynn, familie & vrienden 

 

 


